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VOORWOORD 

Die ochtend aan het zebrapad...  

²Dank u wel, meneer!³ Het stemvolume van het kleine meisje echoot secondenlang in de vroege 

ochtendlucht. De wolkjes die ze uitademt dartelen rond haar gezicht wanneer haar kleurrijke fiets 

de agent voorbijrijdt. Laatstgenoemde neemt de vrolijk uitgesproken woorden met een korte knik 

in ontvangst en verlaat het zebrapad, iets wat hij het komende uur wel vaker zal doen. Op en af. 

Op en af.  

Niet iedereen ziet de agent zoals het kleine meisje dat doet. Hij is haar held, een van de zovelen 

die ervoor zorgt dat ze veilig en wel op haar bestemming aankomt. Maar wij, de wachtenden aan 

dat dekselse zebrapad, laten onze voertuigen nog wat harder brommen wanneer de agent naar 

ons inziens niet snel genoeg zijn wit gestreepte werkplek verlaat. Wij, wij zien niets meer dan een 

man die met een gekleurde salami staat te zwaaien. Niets meer dan een agent die niet mee 

mag doen met de grote jongens. Niets meer dan een stijve hark waarvan wij ons afvragen waar 

die in godsnaam zijn werkplezier weet te vinden. Wij, de volwassenen zien amper nog iets meer 

dan dat.  

En dat is jammer. Want de meesten onder ons moeten ooit zoals dat meisje geweest zijn. Zij 

twijfelt niet. Spontane dankbaarheid is bij haar dagelijkse kost, daar aan het zebrapad. En naar 

alle waarschijnlijkheid ook elders. Die kinderlijke spontaniteit is bij ons jammerlijk genoeg vervaagd 

en komt enkel nog eens naar boven tijdens momenten waarop wij onszelf verbazen. Wat zou het 

geven indien wij sommigen opnieuw door een kinderlijke bril bekijken? Herkennen wij dan terug 

onze helden?  

Maar we kunnen het tij nog keren, hoe oud we onszelf ook mogen noemen. En het goede nieuws 

is dat we dat volledig zelf in de hand hebben. De woorden zijn vaak al reeds uit ons keelgat 

gelepeld, dankbaarheid ligt dikwijls op het puntje van onze tong. Alleen dat kleine duwtje, dat 

ontbreekt nog om ze op tijd en stond op de wereld los te laten.  

Bij deze kent u alvast mijn voornemen voor 2018. Wat wordt dat van u?  

Zodus: dank u wel, beste lezer, dank u wel. Bedankt om dit voorwoord onder uw ogen te 

schuiven.  
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PASTORAAL 

Advent · vier weken lang¦ en laat het nieuwe jaar gezegend zijn¦ 

 

Elk jaar opnieuw kijken mensen uit naar licht in het donker, naar een wereld waarin vrede, 
gerechtigheid en liefde de boventoon voeren.  

Dat verlangen naar licht wordt al eeuwenlang gesymboliseerd door de adventskrans. De krans 
bevat traditiegetrouw vier kaarsen waarvan er elke week één meer wordt aangestoken. Op de 
laatste zondag vóór Kerstmis branden ze allemaal.  

Advent is ook de Heer een thuis geven, een plaats waar Hij mag wonen. God zoekt bij mensen 
onderdak.  Hij wil in levende mensen wonen. Maken we, net als Maria ruimte voor God in ons 
hart?  

De advent wil ook aan de mouw schudden van onze solidariteit. Het is een krachtige oproep om 
dat licht te laten schijnen: in ons eigen hart en voor zoveel mensen in armoede in ons midden.  
Ze zijn vaak in een isolement terecht gekomen, hun leven is getekend door uitsluiting, ze trachten 
hun armoede zo goed mogelijk te verbergen uit schaamte of uit angst voor reacties.  

Onzichtbaar zijn ze de armen.  

Maar wie hen wil zien, ziet ze.  

Wie hen wil horen, hoort ze.  

En dan werd het¦ KERSTMIS. 

We vieren de geboorte van het Kind Jezus,  

het ²LICHT³ dat het donker overwint. 

Maar in hoeverre laten we hem geboren worden in ons Leven?  

In hoeverre zijn we mensen die vrede brengen?  

 

In een huis waar deuren noch vensters sloten, werd een Kind geboren. Herders zonder huis en 
Wijzen ver van huis hoorden het, kwamen er op af en mochten binnen.  

 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,  

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.  

 

Als er ooit een dag is, waarin mensen pijnlijk erkennen dat er voor zo velen nog steeds geen 

plaats is in onze herberg, dan is het Kerstmis.  

Moge ons hart spreken en onze deuren opengaan.  

 

Na Kerstmis gaan we op weg naar het nieuwe jaar. Elk jaar maakt ieder mens dezelfde reis van 
oud naar nieuw, van donker naar licht. Voor sommigen een reis met perspectief op een nieuwe 
lente, voor anderen een reis die nergens naartoe leidt. Voor weer anderen een zoektocht naar 
een betere plek om weer thuis te komen.  
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PASTORAAL 

Het leven wordt steeds weer anders, in positieve of in minder positieve zin. Wat laat je achter en 
wat neem je mee in de koffer naar het nieuwe jaar? Een koffer boordevol dromen voor een reis 
naar het onbekende!  

Stop er jouw mooiste wensen in. Een beetje proviand voor onderweg.  

Een warme mantel en misschien een handvol steentjes om, als het nodig is, stappen terug te 
zetten en weer de weg te vinden.  

Zoek een lichtende ster om je de weg te wijzen als het donker wordt. Heb je trouwens de ster in 
het Oosten al gezien? Ze is er iedere nacht bij heldere hemel.  

Eens het feest van ²Driekoningen³ voorbij, lijkt er een lange, koude, stille tijd te beginnen. 

Maar ook deze wintertijd kan prachtig zijn.  

Het is de tijd om met nieuwe ogen te leren kijken naar alles wat uit de grond aan het licht komt: 
mede door ²Gods Schepping³. 

 

Lieve mensen, laat ons in het nieuwe jaar 2018 heilzame mensen zijn. Laat ons geloven in een 
betere toekomst. Ze ligt in onze handen.  

Laten we samen gaan, op de wegen die de onze zijn. Met geloof en met liefde.  

In Jezus is immers de goedheid en de mensenliefde van God verschenen.  

Zijn naam is ²Emmanuel, God met ons³. 

 

Aan u allen:  

wens ik de zegen van Gods liefde,  

elke dag van het nieuwe jaar.  

 

Zalig Kerstfeest · Gezegend Nieuwjaar!  

 

 

Marie -Joseph Vansteenkiste  

Vrijwilligster Pastoraal  
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GOED OM WETEN 

START VAN DE ADVENT 3 DECEMBER 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst en de 

wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ²komst³ of 

²het komen³ ²adventus³ is, worden de vier weken voor Kerstmis ²Advent³ genoemd. 

Het woord ²Advent³ is afgeleid van het latijn: adventus. Letterlijk betekent Advent: God 

komt naar ons toe. De geboorte van Jezus Christus vieren we op 25 december.  

Voor wie minder mobiel is en graag de communie rond Kerstmis wenst te 

ontvangen is er mogelijkheid om die in flat of appartement te laten doorgaan.  
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GOED OM WETEN 
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Beste lezers van signaal,  

De boekenbeurs in Antwerpen heeft haar deuren opnieuw gesloten. Via de media heeft u onge-

twijfeld hiervan een glimp opgevangen. U kon er boeken inkijken, ze eventueel kopen en ook nog 

eens laten signeren door de auteur.  

 

 

 

 

Een interessant levensverhaal is alvast ²Er gebeurde dit, er gebeurde dat³ van de alom geprezen 

auteur Kristien Hemmerechts . Een boeiend werkje, u moet het gelezen hebben! Kristien heeft in 

haar leven altijd leven en dood in de ogen gekeken. U zou het ²de afslagen van het leven³ kunnen 

noemen, de zaken die haar leven inkleurden. We proberen dit werk via Zorgbib Rode Kruis in de 

bibliotheek te krijgen. Het staat alvast op ons verlanglijstje!  

Tot op heden tellen we 410 uitlenen. De DVD werd onder begeleiding van het Ergo -team en de 

Animatoren 980 keer bekeken.  

Wij wensen u veel lees - en kijkplezier toe!  

Met onze groeten,  

Danielle 

Zr. Faby (verantwoordelijk zorgbib)  

GOED OM WETEN 
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GOED OM WETEN 

Het probleem met het vervuilde/gekleurde water is opgelost. De voorraad flessenwater zal nu uit 

de kelder worden weggenomen.  

Bij de jaarafrekening van het water zal voor elke bewoner 1 m 3 water in mindering gebracht 

worden.  

Dank aan de bewoners voor het geduld tijdens onze zoektocht naar een oplossing voor deze 

narigheid! Wij danken ook van harte het personeel van de technische dienst voor hun 

volgehouden inzet in de aanpak van dit hardnekkige probleem!  

Op dinsdag 19/12/2017 is er in het kader van de kerstperiode opnieuw een optreden van  

Katrien Gallez. Het optreden gaat door in de Budafabriek om 14u30.  

Wij vragen aan de vrijwilligers om hulp te bieden om mensen die dit wensen naar de Budafa-

briek te begeleiden. Meer info volgt via de affiches die wij in de brievenbussen zullen bezorgen.  

Allen van harte welkom!  

Het nieuwjaarsdiner zal doorgaan op donderdag 

04/01/2018. Binnenkort vallen de uitnodigingen in 

uw brievenbus!  

Hou alvast een plaatsje in uw agenda vrij want het 

belooft weer een heel gezellig, hartverwarmend feest 

te worden waarbij we het nieuwe jaar samen kunnen 

inzetten.  

Bij activiteiten geldt steeds: ²Hoe meer zielen hoe meer vreugde³. Iedereen is van harte welkom! 

Maar mogen wij vragen om de inschrijvingsdata strikt te respecteren? Het is namelijk zo dat  

bij activiteiten waar wij werken met een externe leverancier en bij een nieuwjaarsdiner, het 

uiterst belangrijk is om het aantal genodigden tijdig door te geven. Wijzigingen geven wij niet 

door om misverstanden te vermijden.  

Indien u door omstandigheden toch pas later kan inschrijven, gelieve dan steeds contact op te 

nemen met Darline of Carmen. Dit wordt dan op de reservelijst genoteerd. Zo kan het 

gebeuren dat u, ondanks de te late inschrijving, toch nog een positief bericht van ons krijgt om 

deel te nemen.  
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Beste bewoners,  

Gebruik steeds het zebrapad en het aanlegde voetgangerspad 
om de straat over te steken.  

Ga niet langs de slagboom  of de parking naar het H.Hart.  

Dit is gevaarlijk, vooral bij mistig of regenachtig weer, omdat 
er wagens op de parking rijden.  
                      

GOED OM WETEN 
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²Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde¦³ 

Op vraag van de mensen van de gebruikersraad werd een mooi kunstwerk gemaakt door Mevr 

Roza Van Dercruyssen. Mevr Van Dercruyssen is de zus van Zuster Regina, kloosterzuster bij de 

Zusters van Liefde (H.Hart vzw).  

Het kunstwerk heeft een plaats gekregen in de lobby van de Groote Broel en is geïnspireerd op 

het lied ´De Steenµ van Bram Vermeulen  

Het is als dankbaar aandenken opgedragen aan Mevr. Chris Vanneste die als woonassistente 

mede aan de basis lag van de werking van de Residentie Groote Broel in 1995 tot 2009.  

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee. 
Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

Bram Vermeulen - De Steen 

We wensen jullie allen prettige feestdagen! Op naar 2018! 

Groeten van Donaat, Martine, Marianne, Rosette,Marleen, Mia, Thérèse, Betsy, Lieve, Annie, 

Noël, Emilienne, Jenny, Rita, Andrea, Denise, Nicole, Angela, Jessie en Hilde.  

GOED OM WETEN 


