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VOORWOORD 

Saartje - Mattijs - Isabelle 

De redactie  

Beste lezers,  

Hier is ie dan terug: september. We denken hierbij onvermijdelijk aan opnieuw geopende 

schoolpoorten en boekentassen die op jonge ruggen worden geplaatst. Ja hoor, jeugdig 

Vlaanderen trekt opnieuw richting school waardoor alles wat terug in zijn normale plooi begint te 

vallen.  

De meesten onder ons zwaaiden ondertussen al het jaarlijks verlof uit, zij het met volledig 

opgeladen batterijen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de zomer al op zijn eind loopt! Wie weet 

biedt deze verse maand ons ook nog een aardige portie zon!  

En mocht het dan vooral regen zijn die op onze hoofden landt en niet langer de felbegeerde 

zonnestralen: niet getreurd, onze kapsters moeten ook hun werk hebben.  

Laat het gras maar groeien!  

 

Gegroet,  

 

Maand nummer negen 
Voor sommigen een vloek, voor anderen een zegen 

Traag maar gestaag dooft de zomer uit 
Het adieu voor een gebruinde huid 

Temperaturen dalen, radiatoren worden opgeblonken 
Op het strand staat men minder met bikini³s te pronken 

Stilletjes kondigt het herfstseizoen zich aan 
Jassen en truien zijn niet langer ontslaan 

Dit alles dient nummer negen telkens te aanhoren 
Terwijl zij ons ook echt wel weet te bekoren... 
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PASTORAAL 

Dag beste lezer,  

Ook ik ben even achter het klavier van mijn computer gekropen om mij eens tot jullie te richten.  

Zoals je weet ben ik hier de referentiepersoon Zorgethiek en dat houdt in dat ik mij onder andere 

inzet voor de Pastorale Zorg van onze Zorggroep H. Hart. Het is een taak die ik enkel samen met 

vele anderen kan realiseren.  

Ik kom dus vaak in de kapel en velen kennen mij dan ook van daar. Ik denk dat jullie nu spontaan 

denken aan de kapel waarvan je  weet dat je er altijd welkom bent omdat de deur ook zo         

uitnodigend open staat, ja deze op het gelijkvloers. Nu wil ik toch wel even iets verklappen.  

Ik heb het geluk om ook wel een keer even in de privékapel van de zusters te mogen vertoeven.                 

Ik kom er graag. Deze dakkapel is heel kunstzinnig opgevat met heel mooie glasramen gemaakt 

door de glaskunstenaar Joost Caen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de straatzijde is deze glaspartij die je hier op foto ziet. Deze behoeft volgens mij geen uitleg.  

Het is er zo sfeervol dat ik jullie allen graag eens de kans zou geven om daar ook even tot rust te 

komen. Op het web is een filmpje te zien waarbij we er een glimp kunnen van opvangen. Het 

filmpje heet ´The Ocean is my Mirrorµ. Als je aandachtig kijkt kan je bij het begin, al na amper een 

minuutje en half, Zr. Henrica zaliger opmerken samen biddend met haar medezusters.  De zeven 

gaven van de Heilige Geest zijnde Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied 

voor God zijn er afgebeeld in de 7 ramen. Ik vind het zeker de moeite om jullie eens aan te sporen 

om dit eens te bekijken. Het is een mooie kennismaking met de werken van een moderne 

religieuze kunstenaar  
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Ik ben toevallig op dit filmpje gekomen door wat info op te zoeken over deze kunstenaar.                                     

Ik was laatst ook weer eens in die kapel en had me er even gezet om een opzoeking te doen in 

het doopregister. Ik zat er naast een stoel waar een stapeltje boeken lag en een paternoster.                      

Ik weet niet van wie, van welke zuster ze zijn,  maar mijn oog viel op de achterflap van een boek 

van Phil Bosmans: God niet te geloven. Het lag er zo uitnodigend om te lezen en dat is wat ik las:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juist die tekst sluit zo goed aan bij het gevoel dat ik krijg als ik in die mooie kapel mag zijn.  

Een passage uit de voetnoot onder die tekst wil ik ook delen. Phil Bosmans is synoniem met        

levensvreugde, levensmoed en levenskunst. Zijn boodschap is dat je het spoor van je hart moet   

volgen en dat de  ²liefde³ in deze tijd vruchtbare oases kan doen ontstaan. Dat vertrouwen heb ik 

ook. 

 

Spreekt het je aan om deze parel even te mogen ervaren als mooi verborgen plaatsje in het dak 

van jullie thuis, dan kunnen we daar even tijd voor maken om samen er tot rust te komen.  

Het is omwille van de privacy niet mogelijk om dit op vrijwillige basis te doen. Laat weten aan    

iemand van het personeel dat je dit met mij even wilt bezoeken. Ik kom dan bij je langs om af te 

spreken wanneer we dit doen.  

Ik geloof in het goede                                                                                                       

ook al worden zoveel mensen                                                                                                  

door het kwade geteisterd.                                                                                                   

Ik geloof in de liefde                                                                                                       

ook al worden vijandschappen                                                                                                 

in stand gehouden                                                                                                            

en de haat gecultiveerd.                                                                                                     

Ik geloof                                                                                                                    

dat God het oerbeginsel is                                                                                                   

van het goede.                                                                                                               

God is niet de goede mens                                                                                                    

maar in elke goede mens                                                                                                      

komt Hij naar ons toe.                                                                                                       

In alles wat leeft                                                                                                           

heeft God een spoor van zijn liefde                                                                                          

achtergelaten. 

PASTORAAL 
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Pastorale planning in het najaar  

Weldra starten we weer met het maandelijks bewonerskoor . Ben je iemand die graag    

meezingt in  ons kerkkoor dan ben je zeker welkom in de eerstvolgende repetitie na het        

zomerverlof op 25 september om 10u in de gelijkvloerse kapel. We luisteren dan samen de mis 

op van donderdag 28 september om 10u30. Laat je interesse gerust weten aan je animator. 

Je bent heel welkom.  

 

Eind oktober gaan de herdenkingsvieringen  door voor onze overleden bewoners. Er zijn 

bewoners die zelf uitgenodigd zullen worden om samen met hun familie hun dierbare overleden 

partner te herdenken, maar u wil misschien ook wel die goede vriend of vriendin medebewoner 

herdenken.  

 

De planning is als volgt:  

Dinsdag 24/10: Kapu 1 en Buda 1, de gebruikers van het dagcentrum en de vrijwilligers  

Woensdag 25/10: Kapu 2, Buda 2 en Buda 3  

Donderdag 26/10: Kapu 0 en Buda 0, Pamele en Groote Broel  

 

Je bent welkom in de eucharistie om 18u.  

 

Ik sluit graag af met mijn allerbeste groet aan ieder van jullie,  

God zegene en beware jullie.  

 

 Frederika Dhondt  

PASTORAAL 
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BEWONERSNIEUWS 
WE VERWELKOMEN GRAAG 
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Mevr. Debaeke Denise assistentiewoning 211 

 

ab 

 

Mevr. DõHooghe Paulette assistentiewoning 108 

 

ab 

 

Mevr. Vuylsteke Simonne assistentiewoning 102 
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Uitbreiding van de openingsuren van het dienstencentrum CADO.  

Het dienstencentrum in assistentiewoning 006 zal vanaf september niet alleen op maandag en 

vrijdag open zijn maar ook op dinsdag en donderdag van 11u30 tot 16u.  

Hilde, Jessie en Angela kijken uit naar uw bezoek. U mag steeds voor kleine interventies of      

mededelingen aanbellen. U bent natuurlijk ook welkom voor een van hun georganiseerde         

activiteiten.  

 

Dienstencentrum CADO:   Maandag:8u30 -16u30  

      Dinsdag:11u30 -16u30  

      Woensdag:/  

      Doçnderdag:11u30 -16u30  

      Vrijdag:8u30 -16u30   

 

GOED OM WETEN 


